
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

  



Hoi jongens en meiden, 

 

Het gaat deze biddag over de biddende bouwer Nehemia. 

Uiteindelijk kan hij feestvieren op de nieuw gebouwde muren. 

Hierboven zie je een stukje van die muur, met heel veel lege stenen . 

Daar gaan we iets mee doen. 

 

Namelijk, jullie hebben pas een hele mooie knutsel gemaakt van een kruis, staat die al achter het 

voorraam, dat iedereen die op de weg voorbij komt het goed kan zien? Als je de knutsel nog niet 

gemaakt hebt, dan kun je dit alsnog doen. Of je maakt gewoon zelf een kruis van bijvoorbeeld duplo, 

of verf, of een paar takken, of een paar stroken papier. Maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe. En zet het 

dan in het raam . Misschien hebben jullie er al van gehoord, want Mosterdzaadje I doet ook mee.  

Nu vraag ik jullie om boven staande ‘muur’ uit te printen. En ga maar wandelen door het dorp. 

Bij ieder ‘kruis’ wat je ziet, mag je een steen inkleuren !! 

 

We hopen heel veel gekleurde muren te zien !  

 


